
Dag clubleden 

Ik weet het…ik ben een beetje laat met mijn verslag over de 

wandel-mee-dag op 11 november, tevens onze pannenkoekentocht. We 

mogen zeker spreken van een succes, want er waren 1.559 wandelaars 

afgekomen, waaronder vele clubleden die tevens hun lidgeld betaalden. 

Hartelijk dank hiervoor.  

Met zoveel wandelaars zaten we goed in O.C. Albatros in Zarren (er 

mochten er zelf nog meer komen !). 

Op de eerste rustpost die bemand was door de sportraad van Kortemark, 

was er een beetje te veel werk. Het zaaltje was aan de kleine kant en te 

weinig medewerkers van de sportraad. Er moesten daar maar liefst 1.559 wandelaars komen 

voor hun koffie met druppel, maar ze deden hun uiterste best. Proficiat !!!  

Op naar Werken, langs de vele natuurlijke paadjes met prachtige vergezichten van de 

Handzame vallei.  

Aangekomen in de plaatselijke rustpost Hemelsdale was het ook een overrompeling van de 

vele wandelaars. Er zaten er zelfs buiten in het zonnetje die nu en dan tevoorschijn kwam.  

Desondanks hadden mijn medewerkers alles onder controle (het was wel kantje boord). 

Vandaar vertrokken ze via het Natte Broekenpad richting Krekevallei, om terug aan te 

komen in de startplaats O.C. Albatros. Daar kregen ze hun welverdiende 2 pannenkoeken 

geschonken door Argenta Thomas Maes. 

Ook hier moet ik mijn medewerkers bedanken voor het vele werk die ze daar verrichtten. 

Al deze medewerkers bezorgden de wandelaars een gezellige en mooie dag bij de 

Kreketrekkers Kortemark. 

Aan allen een dikke pluim 

Clubwandeling 

Onze clubwandeling was weer een groot succes. Maar liefst 125 clubleden mochten we 

verwelkomen. We hebben ze dan ook goed in de watten gelegd. Koffie, warme chocomelk en 

warme glühwein met een beetje amaretto. Dat ging goed binnen bij de leden. 

Tenslotte nog twee grote boterkoeken met koffie.  

Dit alles vond plaats in O.C. Hemelsdale in Werken. 

Eén minpunt, het weer zat ons niet mee. Gans de namiddag heeft het geregend, zodat we 

niet konden wandelen en met een rustpost werken. Het werd daarom niet minder gezellig.  

In plaats hiervan werd er in de zaal aan 100% gebabbeld. 

Er werd een woordje gesproken door de voorzitter. Het bestuur werd voorgesteld aan de 

leden met hun bevoegdheden. Zo weten jullie bij wie je terecht kan met vragen. 

Er werd ook een oproep gedaan naar leden als er onder hen geen mensen zijn die het 

zien zitten om eens mee te helpen. Best eens vragen aan de vaste medewerkers om een 

eerlijke analyse te krijgen. Zij weten het immers best. 

Er is ook een oproep gedaan omtrent allerlei spullen die jullie niet meer gebruiken. 

Zoals: bestek (lepels-koffielepels-vorken-messen)  tassen, sous-tassen, keukenhanddoeken 

en allerhande elektrische verlengkabels, alsook kerst materiaal.  

Dit alles is welkom bij onze club. 

Deze kunnen afgeleverd worden bij het bestuur of een simpel belletje voor afhaling. 

 0468 50 67 40 - 051 57 06 61 

Intussen hebben we er al mogen ontvangen, waarvoor hartelijke dank. 

Het bestuur 


